
Weekend 25/26 april 2026 

Tweedaagse uitstap naar Den Haag:  

'Kunst, cultuur en culinaire verwennerij in de Hofstad' 

 
Ga met ons mee op een tweedaagse uitstap naar Den Haag, waar koninklijke allure, internationale 

geschiedenis en topkunst hand in hand gaan. Wij bieden een goedgevuld cultureel programma aan. 

 

We spreken af aan de parking bibliotheek Reinaert, Koning Boudewijnlaan 6, Lochristi, waar de 

autobus ons opwacht om ons naar Den Haag te brengen. 

Dag 1 – Koninklijke sfeer en meesterwerken 

Na aankomst in Den Haag starten we ontspannen met koffie en appeltaart, ideaal om in de juiste 

sfeer te komen.  

We starten met een gegidste rondleiding in het Mauritshuis, waar wereldberoemde meesterwerken 

zoals Het meisje met de parel ons meenemen door de Gouden Eeuw. Aansluitend genieten we bij BAR 

19 van een lunchbuffet met verschillende broodsoorten, beleg, soep,... 

In de namiddag duiken we in de fascinerende wereld van M.C. Escher tijdens een bezoek aan Escher 

in Het Paleis, met audiotour. Vervolgens is het tijd voor een typisch Nederlandse verwennerij: 

poffertjes en koffie bij Paviljoen Malieveld. 

 

Daarna ontdekken we de stad tijdens de begeleide stadswandeling ‘Residentie Highlight’, die ons 

langs statige lanen, historische gebouwen en politieke iconen voert. De rest van de namiddag is vrij te 

besteden, tot we samen aanschuiven voor het Italiaanse menu Grande bij l’Osteria. Op 

wandelafstand stappen we naar het hotel Holiday Inn Express. 

 

Ter info: Mauritshuis, Bar 19, Esher in Het Paleis, Paviljoen Malieveld en l’Osteria liggen allemaal op 

wandelafstand van elkaar dichtbij ons logement. 

 

Dag 2 – Moderne kunst, wereldvrede en ontspanning 

Na een uitgebreid ontbijtbuffet starten we de dag cultureel met een gegidste rondleiding in het 

Kunstmuseum, waar onder andere het werk van Mondriaan centraal staat. Een must voor 

liefhebbers van moderne en abstracte kunst. 

We lunchen samen in een aangename setting bij Gastro Bar, waarna we via een audiotour meer te 

weten komen over het Vredespaleis. Deze iconische plek van internationale rechtspraak laat niemand 

onberoerd. 

In de namiddag genieten we van een ontspannende rondvaart door Den Haag, een ideale manier om 

de stad nog eens vanuit een ander perspectief te beleven. We sluiten deze tweedaagse af in een 

gezellige en informele sfeer met een afsluiter bij El Mamma BBQ, waar lekker eten en napraten 

centraal staan. 

 

Ter info: de tweede dag maken we de verplaatsingen met de autobus. 

Een stijlvolle tweedaagse vol kunst, geschiedenis, ontspanning en culinaire momenten. Laat je 

onderdompelen in de charme van Den Haag en beleef het samen met ons! 

 


